
Liefde houdt niet op 

waar het leven eindigt

Georganiseerd door  

Café van de lach en de traan 

Over verdriet omdat je iets of iemand mist
Praten en stil zijn, Luisteren naar muziek
Kijken naar foto's of een film, Samen zijn

Als je verdriet deelt, kan dat het verdriet verzachten

 Welkom !
 in Vlissingen van 19.15 tot 21.00 uur

 
Dinsdag 12 april
Dinsdag 10 mei
Woensdag 6 juli

 

Voor wie 
Mensen met een beperking die te maken hebben gehad met een verlies

Waar
De keuken van de Sint Jacobskerk Vlissingen, via de zij-ingang Oude Markt/ hoek
Branderijstraat

Door wie
Anneloes Steglich, gastvrouw, tel 06-27073657
Ineke de Haas,  zorgmedewerkster / rouwbegeleidster
Jaël van de Oever, zorgregisseur / rouwbegeleidster
Janny Blankenstijn, geestelijk verzorger

Informatie en aanmelden:
Janny Blankenstijn, tel 06-57326437
mail: janny.blankenstijn@sheerenloo.nl

En verder nog
Er is voor iedereen gratis koffie, thee en fris. 
We schenken geen alcohol
Vervoer regel je zelf (is dit een probleem, neem dan even contact op)
Begeleiding is aanwezig van 19.00 tot 21.15 uur
De ruimtes zijn toegankelijk voor rolstoelen


